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Wie een ander gunstig beoordeelt zal zelf gunstig beoordeeld worden. 
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In de wildernis 
 
Als docent heb ik een groot deel van de afgelopen jaren van de COVID-19-pandemie besteed 
aan pogingen te navigeren door CDC-adviezen en de werkzaamheid van vaccins te begrijpen, 
terwijl ik heropeningsplannen voor mijn studenten telkens opnieuw ontwierp. In een 
coaching sessie werd mij gevraagd na te denken over 'hoe het ging' en besefte ik dat ik het 
gevoel had 'in de wildernis' te zijn, zonder duidelijkheid over hoe ik verder moest. Moet ik 
online programma's of persoonlijke programma's ontwerpen? Moet ik studenten binnen of 
buiten ontmoeten? Ik vond tegenstrijdige richtlijnen voor het analyseren van risico's om 
'veilige' beslissingen te nemen voor mijzelf en mijn studenten, en ik voelde een enorme 
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verantwoordelijkheid om de gezinnen en kinderen in onze educatieve programma's veilig 
door deze tijd heen te loodsen. 
 
De sidra van deze week en het boek waar het vandaan komt, heet Bemidbar, oftewel 'In de 
wildernis'. De titel komt van het eerste betekenisvolle woord in de tekst, in tegenstelling tot 
een titel die een samenvatting is van de kerngedachten van de tekst. In het geval van 
Bemidbar klinken beiden waar, zowel voor de Jisraëlieten in de Tora als voor de mensen van 
vandaag. 
 
Wat betekent het om 'in de wildernis' te zijn? Voor onze Jisraëlitische voorouders lijkt de 
wildernis het onbekende te zijn geweest. Het was een overgangsperiode tussen wat ze 
wisten en het Beloofde Land waarover ze hadden gehoord. Het was een plek waar ze 
ronddwaalden. Voor Mosjee leidde de last om de Jisraëlieten door het onbekende te leiden 
tot frustratie, woede en depressie. 
 
In dit geval lijkt het niet wenselijk om in de wildernis te zijn. Ik hou vooral van de definitie 
van wildernis uit het woordenboek als 'een onontgonnen, onbewoond en onherbergzaam 
gebied'. Maar als we de Tora doornemen, leren we dat er iets anders is aan het zijn in de 
wildernis dat tegenwoordig voor ons als een positieve overpeinzing kan dienen. In 
Sjemot/Exodus was het in die woestijn waar Mosjee God vond. Mosjee leidde de kudde van 
zijn schoonvader "de wildernis in en kwam bij Horeb, de berg van God" [Bemidbar 3:1]. Dit is 
de plek waar de struik brandde, maar niet verteerd werd. Nadat hij deze wildernis had 
verlaten, nam het leven van Mosjee een nieuwe wending. 
 
Het leven van Joseef kreeg ook een nieuwe wending toen hij uit de wildernis tevoorschijn 
kwam. Want toen Reoeveen zijn broers smeekte om Joseef niet te doden, moedigde hij hen 
aan om 'hem in die kuil in de woestijn te werpen' [Beresjiet/Gen. 37:22]. Het lot van Joseef 
veranderde onmiddellijk toen hij in plaats van gedood te worden in de wildernis werd 
achtergelaten. 
 
Eerder in B'resjiet/Genesis 21:14 was Hagar "dwalend in de woestijn" totdat ze een 
boodschapper van God hoorde. Het was in de wildernis waar de kansen voor haar en 
Jismaëel keerden. Ook zij kwamen uit de wildernis tevoorschijn met een veranderde 
lotsbeschikking. 
 
Uit deze drie voorvallen blijkt, dat hoewel de wildernis eng en onbekend is, het ook een plek 
kan zijn dat het potentieel heeft om God en een spiritueel doel te vinden. Maar dat gebeurt 
zonder enige duidelijkheid hoe dat te vinden. We ervaren de wildernis niet allemaal op 
dezelfde manier - op basis van onze ervaringen en verhalen kan het gemakkelijker of 
moeilijker zijn om open te staan voor het vinden van Goddelijke verbinding. Niet elk verhaal 
uit de Tora  dat zich afspeelt in de wildernis leidt de hoofdpersoon naar nieuwe 
doelgerichtheid, maar die mogelijkheid is altijd aanwezig. 
 
Terwijl we allemaal door onze unieke COVID-wildernis blijven navigeren, mogen we ervoor 
openstaan om de boodschappers van God te horen, de nieuwe kansen voor ons te zien en 
met een groter gevoel van doelgerichtheid tevoorschijn te komen. 
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