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Wie een ander gunstig beoordeelt zal zelf gunstig beoordeeld worden. 
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Eenzaamheid en geloof 
 
Al lange tijd ben ik geïntrigeerd door een bepaalde passage in de sidra van deze week. Na 
een langdurig verblijf in de Sinaï-woestijn staat het volk op het punt om aan het tweede deel 
van hun reis te beginnen. Ze reizen niet meer van maar naar. Ze ontsnappen niet langer uit 
Egypte; ze zijn op weg naar het Beloofde Land. 
 
De Tora voegt een lang voorwoord aan dit verhaal toe: daar zijn de eerste tien hoofdstukken 
van Bemidbar voor nodig. De mensen worden geteld. Per stam worden ze rond het 
heiligdom verzameld, in de volgorde waarin ze gaan marcheren. Er worden voorbereidingen 
getroffen om het kamp te reinigen. Er worden zilveren trompetten gemaakt om het volk te 
verzamelen en het signaal te geven om verder te gaan. Dan begint eindelijk de reis. 

https://www.rabbisacks.org/covenant-conversation/behaalotecha/loneliness-and-faith/


 

 
Wat volgt is een enorme anticlimax. Eerst is er een niet nader gespecificeerde klacht. In 
Bemidbar/Numeri 11:1 lezen we: Het volk begon de Eeuwige zijn nood te klagen.  
Vervolgens lezen we in Bemidbar 11:4-6: Het samenraapsel van vreemdelingen dat met hen 
meetrok, was onverzadigbaar, en ook de Jisraëlieten begonnen weer te klagen. “Hadden we 
maar vlees te eten!” zeiden ze. “We verlangen terug naar de vis die we in Egypte gratis te 
eten hadden, naar de komkommers en watermeloenen, de prei, uien en knoflook. We 
drogen uit, we zien nooit iets anders dan dat manna.” 
 
De mensen lijken te zijn vergeten dat ze in Egypte slaven waren, onderdrukt, dat hun 
mannelijke kinderen werden vermoord en dat ze hadden gesmeekt om door God te worden 
bevrijd. Over het voedsel dat ze in Egypte aten, leeft in de Joodse traditie de herinnering aan 
het brood van ellende voort en aan de smaak van bitterheid, niet aan vlees en vis. En wat 
hun opmerking betreft dat ze het eten gratis kregen, dat kostte wel iets: hun vrijheid. 
 
Er was iets monstrueus aan dit gedrag van het volk en het veroorzaakte bij Mosje wat we 
tegenwoordig een zenuwinzinking zouden noemen: 
 
Hij vroeg de Eeuwige : “Waarom doet u uw dienaar dit aan? Bent u mij zo weinig genegen, 
dat u mij de last van heel dit volk te dragen geeft? Ben ik soms zwanger geweest van dit volk, 
heb ik het ter wereld gebracht? […] Ik alleen kan de last van dit hele volk niet dragen, dat is 
te zwaar voor mij. Als u mij dit werkelijk wilt aandoen, dood me dan liever meteen. Dan blijft 
verdere ellende mij tenminste bespaard.” (Bemidbar 11:11-15) 
 
Dit was het dieptepunt in de carrière van Mosje. De Tora vertelt ons niet direct wat er met 
hem gebeurde, maar we kunnen het afleiden uit Gods antwoord. Hij zegt dat hij zeventig 
oudsten moet aanstellen om de last van het leiderschap te delen. Hieruit moeten we 
afleiden dat Mosje gezelschap miste. Hij was de eenzame man van het geloof geworden. 
 
Hij was niet de enige in Tanach die zich zo alleen voelde dat hij bad om te mogen sterven. 
Dat deed Elia ook toen Izevel een arrestatiebevel uitvaardigde voor zijn arrestatie en dood, 
na zijn confrontatie met de profeten van Ba’al (1 Melachiem/1 Koningen 19:4). Hetzelfde 
deed Jirmeja toen het volk herhaaldelijk geen acht sloeg op zijn waarschuwingen 
(Jirmeja/Jeremia 20:14-18). En Jona toen God de mensen van Ninevee vergaf, schijnbaar een 
farce makend van zijn waarschuwing dat de stad binnen veertig dagen zou worden verwoest 
(Jona 4:1-3). De Profeten voelden zich alleen en ongehoord. Ze droegen een zware last van 
eenzaamheid. Ze voelden dat ze niet verder konden. 
 
Er zijn maar weinig boeken die dieper op deze materie ingaan dan het boek 
Tehiliem/Psalmen. Keer op keer horen we de wanhoop van koning David: 
 
Moe ben ik van zuchten, elke nacht is mijn kussen nat, mijn bed doorweekt van tranen. 
(Tehiliem 6:7) 
 
Hoe lang nog, Eeuwige, zult u mij vergeten, hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? 
(Tehiliem 13:2) 
 
Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al 
schreeuw ik het uit. 



 

(Tehiliem 22:2) 
 
Uit de diepte roep ik tot u, Eeuwige… 
(Tehiliem 130:1) 
 
Zo zijn er nog veel meer psalmen. 
 
Iets soortgelijks is terug te vinden in de moderne tijd. Toen Rav Kook in Israël aankwam, 
schreef hij: "Er is niemand, jong of oud, met wie ik mijn gedachten kan delen, die mijn 
standpunt kan begrijpen, en dat vermoeit me enorm." [1] 
 
Nog openhartiger was rabbijn Joseph Dov Soloveitchik. Aan het begin van zijn beroemde 
essay The Lonely Man of Faith schrijft hij grimmig: "Ik ben eenzaam." Hij vervolgt: “Ik ben 
eenzaam omdat ik me af en toe afgewezen en verstoten voel door iedereen, mijn meest 
intieme vrienden niet uitgezonderd. De woorden van de psalmist, 'mijn vader en mijn 
moeder hebben me in de steek gelaten', klinken nogal vaak in mijn oren, zoals het klaaglijke 
koeren van de tortelduif.” [2] Dit zijn bijzondere uitspraken. 
 
In tijden van eenzaamheid vond ik grote troost in deze passages. Ze vertelden me dat ik niet 
de enige was die zich alleen voelde. Andere mensen hadden dat eerder al ervaren. 
 
Mosje, Elia, Jirmeja, Jona en koning David behoorden tot de grootste spirituele leiders die 
ooit hebben geleefd. Het psychologische realisme van Tanach is echter zodanig dat we iets 
kunnen ontwaren van hun ziel. Het waren uitmuntende persoonlijkheden, maar nog steeds 
menselijk, niet bovenmenselijk. Jodendom vermeed consequent een van de grootste 
valkuilen van religie: de grens tussen hemel en aarde laten vervagen, en helden veranderen 
in goden of halfgoden. De markantste personen uit de vroege geschiedenis van het 
Jodendom hadden het niet gemakkelijk. Ze verloren nooit hun geloof, maar soms stond het 
tot bijna een breekpunt onder druk. Het is de compromisloze eerlijkheid die Tanach zo 
overtuigend maakt. 
 
De psychologische crises die ze doormaakten waren begrijpelijk. Ze voerden bijna 
onmogelijke taken uit. Mosje probeerde een in slavernij opgegroeide generatie om te 
vormen tot een vrij en verantwoordelijk volk. Elia was een van de eerste profeten die 
koningen bekritiseerde. Jirmeja moest de mensen vertellen wat ze niet wilden horen. Jona 
moest het feit onder ogen zien dat goddelijke vergeving zich zelfs tot Jisraëls vijanden 
uitstrekt en onheilsprofetieën kan omverwerpen. David moest worstelen met politieke, 
militaire en spirituele uitdagingen, evenals met een ongedisciplineerd persoonlijk leven. 
 
 
Door ons te vertellen over hun mentale strijd, brengt Tanach iets van de immense betekenis 
over. In hun isolement, eenzaamheid en diepe wanhoop riepen deze mensen tot God "uit de 
diepte", en God antwoordde hen. Hij maakte hun leven niet gemakkelijker. Maar Hij gaf ze 
wel het gevoel dat ze niet alleen waren. 
 
Juist hun eenzaamheid bracht hen in de ongeëvenaarde nabijheid van God. In het volgende 
hoofdstuk van onze sidra verdedigde God de eer van Mosje tegen de kleineringen van 
Mirjam en Aharon. Nadat hij had willen sterven, ontmoette Elia God op de berg Chorev met 
een "stille, zachte stem". Jirmeja vond de kracht om door te gaan met profeteren, en Jona 



 

kreeg van God een les in mededogen. Gescheiden van hun tijdgenoten, waren ze verenigd 
met God. Ze ontdekten de diepe spiritualiteit van eenzaamheid. 
 
Ik schrijf deze woorden terwijl het grootste deel van de wereld in een periode van (bijna) 
volledige lockdowns verkeert door de coronapandemie. Mensen kunnen niet bij elkaar 
komen. Kinderen kunnen niet naar school. Bruiloften, bar- en bat mitswa's en begrafenissen 
blijven verstoken van de gebruikelijke drukte. Synagogen zijn gesloten. Rouwenden kunnen 
geen kaddisj zeggen. Het zijn ongekende tijden. [Dit commentaar schreef Rabbi Sacks in 
2020, red.] 
 
Velen voelen zich eenzaam, angstig, geïsoleerd, verstoken van gezelschap. Om te helpen 
bracht Natan Sharansky een video uit waarin hij beschrijft hoe hij zijn jaren van eenzaamheid 
in de Sovjet-goelag doorstond als gevangene van de KGB. Uit tientallen rapporten van 
degenen die het hebben doorstaan, waaronder John McCain, blijkt eenzame opsluiting de 
meest angstaanjagende straf van alles te zijn. In de Tora komen de woorden "niet goed" 
voor het eerst voor in de zin "Het is niet goed dat de mens alleen is…" (Bereesjiet/Genesis 
2:18). 
 
Maar tegenspoed en troost in eenzaamheid bieden mogelijkheden. Als we ons eenzaam 
voelen, zijn we niet alleen, omdat de grote helden van de menselijke geest zich soms zo 
voelden – Mosje, David, Elia en Jona. Net zoals modernere leraren als Rav Kook en rabbijn 
Soloveitchik. Juist door hun eenzaamheid konden ze een diepere relatie met God 
ontwikkelen. Door de diepten te doorgronden, bereikten ze de hoogten. Ze ontmoetten God 
in de stilte van de ziel en voelden zich omarmd. 
 
Dit is niet om de schok van de coronapandemie en de gevolgen ervan te minimaliseren. Toch 
kunnen we moed putten uit de vele persoonlijkheden, van bijbelse tijden tot nu, die een 
diepgaand isolement voelden, maar die tot God reikten en ontdekten dat God naar hen 
reikte. 
 
Ik geloof dat isolatie geestelijke mogelijkheden biedt. We kunnen het gebruiken om onze 
spiritualiteit te verdiepen. We kunnen het boek Tehiliem/Psalmen lezen en opnieuw iets tot 
ons nemen van de mooiste religieuze poëzie die de wereld ooit heeft gekend. We kunnen 
intenser vanuit het hart bidden. En we kunnen troost putten uit de verhalen van Mosje en 
anderen die momenten van wanhoop kenden, maar die er doorheen kwamen, hun geloof 
gesterkt door hun intense ontmoeting met het goddelijke. Wanneer we ons het eenzaamst 
voelen ontdekken we dat we niet alleen zijn, "want U bent met mij”. 
 
 
[1] Igrot ha-Ra’ayah 1, 128. 
[2] Joseph Dov Soloveitchik. The Lonely Man of Faith. Doubleday, 1992, 3. 
 
 


