Navah-Tehilla en Jos Vecht delen de liefde

voor muziek. ‘De fluit is bij uitstek een Joods

instrument.

Ik ben geboren

en getogen in

Israél. Op m’n

zestiende kreeg ik

een penvriendin uit

Maastricht, om mijn

Engels te oefenen.

Het klikte tussen ons

en we bleven schrijven.

lk kreeg dankzij haar

interesse in de Neder-

landse taal en cultuur.

Het heeft zo moeten zijn:

1k heb me hier kunnen ont-

wikkelen en veel kunnen

geven en ontvangen. Met die

penvriendin heb ik nog steeds contact.

Ik werd pas heel laat rabbijn. Op mijn zestig-

ste begon ik met de opleiding aan het Levison instituut in
Amsterdam. Dat was niet makkelijk, maar wel buzonder
Het heeft mijn leven zeker verrijkt. Toen ik klaar was werd -
ik de zingende rabbijn in de LJG Utrecht. Dat ben ik achty
jaar geweest. Daarvoor was ik daar tweede chazan.!Met
muziek {piano) begon ik toen ik 4 jaar oud was. Muziek
opent het hart, daarom vormt het een zeer belangrijk
element in een dienst. In Utrecht is de regel dat erwel
muziek gespeeld mag worden op vrijdagavond, maar niet
tijdens het zingen van de sjachariet. Daarmee wordt ook
het rouwen om de verwoesting van de tempels uitge-
drukt. We leven nu in een andere tijd en ik vind het spelen
van muziek onmisbaar tijdens de diensten. Voor mij gaat
Jodendom over moraliteit en muziek. Joodse muziek
heeft tegelijkertijd verdriet en vreugde in zich. Hava

Navah-Tehilla
rabbijn mereritas,
LJG Utrecht

Nagila is.daar een goed voorbeeldvan. Een vrolijke rn\_elo-

L dle vrolijke tekst geschreven in mineur.

jmleveniang heb ik mensen muzlkaal en splritueei

'Eegeleld Ik heb een ensemble opgerlcht voor joods spiric*
tuele muziek (or balev = licht in‘het hart). Daarmee speel*™
den we in kerken, allerlei eulturele.en spiritt)el‘e centrai
theaters en synagoges. Ik geloofin'de helende werklng
van klanken en muziek. Dat heb ik zelf ook mogen erva-
ren.lk heb me gespecialiseerd in werken met mijnistem

en helende klanken. Healing sounds. Ook‘m de tora! heb
ik teksten over genezing gevonden en welke klanken
daar goed voor zijn. Mijn levensles is Ierenluhteren naar
mijn innerlijke stem. Dit vind ik heel belangruk‘om door
te geven. Als je luistert naar je innerlijke stem dan kan je
worden wie je bent.

joodsnu




